
Vervolg 3: Trip oktober 2011 

Dinsdag 1 november 
De overvloedige regenval had van de camperplaats een redelijke modderboel gemaakt maar dit gaf gelukkig geen problemen met het wegrijden. De studie op 
DVD en in de boeken hadden Roullet als volgende slaapplaats opgeleverd. Vol goede moed gingen we opweg. Vrij snel veranderde het landschap, het werd 
opener en veel meer ruimte voor landbouwgronden en, gaandeweg, ook weer uitgestrekte wijngaarden. We reden door het gebied waar de beroemde wijn 
Chateauneuf du Pape vandaan komt. Roullet werd, ondanks een stuk route via in de atlas onvindbare weggetjes, gevonden. Compliment voor de navi! 
De camperplaats was, als zodanig, niet onaardig. Deze lag tegen een uitgestrekt sportcomplex en bij een hotel waarvan de verf nog niet droog was. Alles wees 
erop dat het gebied in ontwikkeling was. Na een brunch met lekkere wentelteefjes, het oude brood moest op, wandelden we via het park met de kortste omweg 
naar het stadje. Hier konden we maar weinig boeiends ontdekken. We glipten nog even een kerk binnen omdat we gezang hoorden. Zelfs dat viel tegen. Kennelijk 
een koortje van zeer oude dames die ernstig moeite hadden toon te houden. Een tikkeltje teleurgesteld kuierden we camperwaarts om daar weer gauw in de 
boeken te snuffelen. De plaats Cognac lag zoôn 35 km verderop en de middagklok had nog niet geslagen. We maakten nog even de poepdoos leeg en gingen 
weer op weg. 
Steeds meer en uitgestrekter wijngaarden bepaalden het landschap. Overigens: Heel apart, wijngaarden in oranje-bruine herfstkleuren. Cognac werd bereikt en 
de wat tussen huizen weggemoffelde camperplaats (voor 3 campers) met, dat wel, uitzicht op de rivier de Charente werd gevonden. Er was ook een sani-zuil met 
twee stroompunten maar sani en stroom hadden we beiden niet nodig. De overzijde van de rivier zag er aantrekkelijk uit. Nee, niet omdat daar de grote fabrieken 
van Hennesy-cognac lagen, Fred is geen cognac drinker, het waren de mooie oude gebouwen die lokte. Wandelschoenen aan en stappen maar. De trap op om 
over de brug te komen en daar kon het genieten beginnen. Veel mooie gebouwen waarvan verschillende al sinds de middeleeuwen standhielden. De alcoholische 
industrie heeft de stad geen windeieren gelegd. Het centrum straalt welvaart uit. De fabriek van Martell, ook een wereldmerk deed qua omvang niet onder voor 
Hennesy. 
We wandelden ook nog een stukje door de buitenwijken, daar was het duidelijk minder florissant. Langs de promenade van de Charente, onder de brug door 
kwamen we in een schilderachtig natuurhoekje met een leuk sluisje. Onze verkenning van Cognac, begeleid door iets frisser maar toch aangenaam weer, duurde 
bijna 4 uur. Mede daardoor werd het avondeten een makkie: Brood, ón blik zalm en rijpe brie vulden onze magen afdoende. Fred maakte nog een korte 
avondwandeling maar in de directe omgeving was niets aantrekkelijks te vinden. Nog even de dagelijkse routine, plaatsje voor de volgende dag prikken.  
In ons hart waren we blij dat door de tijd van het jaar de duisternis al vroeg inviel. Daardoor voelden we ons niet bezwaard om rond 21.00 uur weer onder de 
dekbedden te gaan. 
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Woensdag 2 november 
Vandaag zouden we naar de Atlantische kust gaan, daarvoor kozen we La Rochelle uit. Een bescheiden rit door een niet erg boeiend landschap. Toen we bij La 
Rochelle aankwamen schrokken we eigenlijk een beetje van de grootte van de stad. Toch werd de camperplaats vrij gemakkelijk gevonden. Een mix-parking 
zonder verdere voorzieningen en gratis. Deze lag op loopafstand van het indrukwekkende centrum maar, eigenwijs als we zijn volgden we eerst de borden naar 
het strand. We kwamen aan de kust bij het casino en volgden een grotendeels erg mooi wandelpad langs de kust. Van strand was nauwelijks sprake.maar wel 
zagen we het eerste stukje bescheiden krijtrotsen. Ervaring uit het verleden leerde ons om waarschuwingsborden voor instortende krijtwanden serieus te nemen. 
We wandelden, omdat hij zo leuk was, dezelfde route terug en gingen, weer bij het casino aangekomen de andere kant uit. Dit was verrassend! Hier lagen een 
paar stukken zandstrand maar vooral mooie gezichten op de skyline van het centrum van La Rochelle. Ook vonden we nog een lief grotendeels houten sluisje. 
De waterlijn volgend kwamen we bij de haven met de kettingtorens en liepen bijna ongemerkt het oude centrum in. Dit had echt grootsteedse allurere en er 
stonden veel indrukwekkende oude gebouwen. Het winkelaanbod was overweldigend en met een buidel ongeteld zou men hier zijn hart op kunnen halen. 



We hadden de zaak weer eens onderschat want na ruim 5 uur wandelen en slenteren kwamen we compleet afgemeld terug bij de camper. Na een herstelpauze 
werd er gegeten en aan fotoôs en verslag gewerkt. Els werkte drie dagen afwas weg (we hebben een vrij groot keukenkastje en het spaart gas voor de boiler) en 
met de dag nog eens doornemen en de volgende rit bepalen werd de woensdag afgesloten. 

 
CP La Rochelle 

 
Park aan de zeepromenade 

 

 
Bootjes, als vissen op het drogeé 

 
Bescheiden krijtrotsen 

 

 
Eén van de kettingtorensé.. 

 
éhiertussen lag de ketting om de haven te beschermen 

 

  
 

 

   
Donderdag 3 november 
We hadden weer uitstekend geslapen. Bij het ontwaken wat lichte regendruppels maar de temperatuur was aangenaam. We hadden de navi gevoed met 
L'Aiguillon sur Mer, weer een plaatsje aan de kust. Door een Flevopolder-achtig landschap werd dit kleine plaatsje bereikt. Leuke camperplek vlak bij een 
haventje. Niet direct aan zee, daar hadden ze nog een landtong tussen gemoffeld. Fred ging op baguette-missie en leerde daarmee gelijk bijna het hele stadje 
kennen. Na het wegwerken van ongeveer ôn meter heerlijk knapperige baguette gingen de wandelschoenen aan want we wilden perse de Atlantische oceaan weer 
zien. We waren een kwartier opweg toen bleek dat onze kleding iets te optimistisch was gekozen. We werden getracteerd op een stevige regenbui en waren 
behoorlijk nat. Gekke Freddy liep in korte mouwen en een bodywarmer. De landtong was toch wel iets breder dan ingeschat maar ons doel, het megabrede strand 
werd toch bereikt. Weer verbaasde ons de andere golfslag. Na een stuk strand weer richting camper en we waren alweer bijna opgedroogd. 
Toen het inmiddels bekende elkaar aankijken: ñWe zoeken toch maar een ander plekje.ò  
Ons oog viel in de boeken op St. Gilles-Croix-de-Vie en dit werd dus in de navi ingegeven. Die had kennelijk haar dag niet want we landen overal maar niet in de 
beoogde plaats. Even langs de weg en dan maar omschakelen: Les Sables dôOlonne zou het worden.  



Beloofde camperplaats werd echter niet gevonden, wel een hoop borden dat campers NIET mochten parkeren. Jammer, want het was een prachtige plaats. Als 
door een wonder verscheen opeens het oorspronkelijke St.Gilles-Croix-de-Vie op de borden dus zijn we die weg maar gaan volgen. Het was al vrij laat in de 
middag toen we de camperplaats vonden. Deze viel eigenlijk tegen, kostte ook nog ú 5,=, maar we hadden geen zin om verder te rijden. Omdat we het niet 
konden laten toch nog maar naar de kust gewandeld maar daar aangekomen werd de lucht steeds dreigender en besloten we de dag van morgen maar af te 
wachten voor een serieuze verkenning. Eerste indruk was overigens wel goed. 
Gedurende de nacht brak er een noodweer los: Storm, hevige regen en onweer. Gelukkig heeft de camper en dus wij ook dit goed doorstaan. 

 
Het plaatsje van de tussenstop 

  
ñDodeò bootjesé. 

   
Eb en vloed werkt diep in het land dooré. 

 
Zoôn breed strand en niemand te ziené.. 

  
De haven van St.Gilles-Croix-de-Vie 

  
Ook hier: Vissen op het drogeé.. 

 
De opening naar de Atlantische oceaan 

Vrijdag 4 november. 
Ondanks het onstuimige weer waren we toch goed 
uitgeslapen. We tuurden een tijdje naar het zware 
wolkendek en besloten toch maar een stukje op te 
schuiven, temeer daar óhet leukeô van St. Gilles op 
vrij grote afstand van de CP lag. 
We reden door naar St Jean-de-Monts, een stukje 
noordelijker aan de kust. Een tussen pijnbossen 
gelegen camperplaats, m.i.v. november gratis, in het 
seizoen ú 5,=. Er is een sani-zuil die alleen werkt op 
jetons die ergens gehaald moeten worden.  
We hadden nog geen dringende behoefte aan sani-
service. Het weer was wisselvallig: Zon maar ook 
zwarte wolken. We kleedden ons maar alvast in 
regenkleding en de parapluie ging mee voor een erg 
uitgebreide strandwandeling en verkenning van het 
volledig uitgestorven stadje. 
De laatste 3 a 4 minuten van de wandeling werden 
we overvallen door een enorme plens- en hagelbui. 
Ondanks de regenkleding broeken en schoenen 
door en door nat. Gelukkig hebben we een redelijke 
lading kleding bij ons dus het was geen echt 
probleem. 

 
 

 

 
 

 
Merkwaardig: Geen schelpen maar stenen op het strand 

 
ôn Grote kwal naast Fredôs sleutelbos 

 
Direct achter de duinen: Een Golfbaan 

 


